De Vrouwengrootloge van Belgié (GLFB-VGLB), van de start tot onze uitdagingen nu.

De Vrouwengrootloge van Belgi€ is een eerder jonge Obediéntie in de Vrijmetselarij, opgericht in oktober 1981. Verrassend is dit niet,
elke organisatie is immers een kind van zijn tijd, zo heeft het in Belgié tot 1976 geduurd vooraleer vrouwen zelfstandig over hun eigen
bankrekening konden beschikken. Opdat de Vrijmetselarij zich zou openstellen voor de vrouw was het nodig dat de vrouw door de
samenleving zelf als volwaardig iemand werd aanvaard. Vandaag is de GLFB-VGLB uitgegroeid tot een volwaardige Obediéntie met
48 werkplaatsen, in het Franstalig en Nederlandstalig landsgedeelte, maar ook in het buitenland, met 2 Deense en 3 Amerikaanse
Loges. Onze Obediéntie telt momenteel 2300 Zusters.

De wereld rondom ons staat niet stil en ook het Magonniek landschap is voortdurend in verandering. Toch is vandaag de wens om
samen met andere vrouwen in de beslotenheid van de Tempel te werken aan de vervolmaking van onszelf om zo de wereld rondom
ons te verbeteren, nog steeds aanwezig. De Loge geeft onze Zusters een veilige haven waar ze zich thuis kunnen voelen.

Het openen van de Tempelpoort voor vrouwen gaf hen de mogelijkheid zichzelf te zijn, gaf hen de energie om het werk dat in de
Tempel begon buiten de Tempel verder te zetten, de durf te zijn en te handelen in overeenstemming met onze idealen van
vooruitgang, vrijheid en solidariteit.

Het staat voor ons de universaliteit niet in de weg. Het is een keuze en een eigen persoonlijk parcours. Door de verschillen de
duiden, staan we de gelijkwaardigheid niet in de weg. leder van ons klopte aan omdat we zoekende zijn en aan onszelf willen werken
om onszelf beter te leren kennen en onszelf te perfectioneren. We werken echter wel af en toe samen met onze Broeders en nemen
graag deel aan gezamenlijke bijeenkomsten. De drie basiswaarden vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid zijn daarbij onze
richtingaanwijzers, onze symbolen zijn onze werktuigen. Waar woorden ontoereikend zijn of misverstanden kunnen veroorzaken
schept de gemeenschappelijke taal van ritualen en symbolen eenheid.

De grote uitdaging bestaat erin hoe we de werktuigen die we als Vrijmetselaar leerden kennen en hanteren in effectieve arbeid
omzetten en impact hebben in een steeds harder wordende samenleving. Een wereld waarin de extreme gedachten meer en meer
aanwezig zijn, waar vrijheid van spreken bedreigd wordt door censuur, waarin onderdrukking en terreur hun weg meer en meer
vinden.

Onze toekomst en deze van een betere wereld ligt erin te blijven werken vanuit wat ons verbindt, vanuit onze broederlijkheid, onze
gedeelde waarden, die onze verschillen overstijgen. Immers, als we ver willen gaan, laten we het samen doen.

Bericht van een lid van de GLFB-VGLB tijdens de viering van de 300ste verjaardag van de Constituties van Anderson
(1/10/2023)

Deze Constituties zijn een van de fundamentele teksten van de universele vrijmetselarij. Alin 1723 pleitten ze voor de
vereniging van alle mensen, ongeacht hun religie, filosofische overtuiging of afkomst, "waarbij aan ieder zijn eigen
mening wordt overgelaten”. Op deze manier, zeiden ze, "wordt de vrijmetselarij het centrum van de eenheid en het
middel om ware vriendschap te smeden tussen mensen die eeuwig ver van elkaar verwijderd hadden moeten blijven”.



